


8. de TAALMAKERIJ

De volgende woorden horen bij de katholieke kerk:
aartsbisschop, bisschop, missionaris, paus, priester.
Zet ze bij de juiste betekenis.

................... hoofd van de rooms-katholieke
kerk (woont in Rome)
................... geestelijke die iemand tot
priester mag wijden en aan het
hoofd staat van een bisdom
................... bisschop die de baas is van
andere bisschoppen
................... geestelijke die door een
bisschop is gewijd en die de
mis opdraagt
................... geestelijke die het christen-
dom predikt (verkondigt) in
niet-christelijke landen

9. Frankische leiders
Karel de Grote was de achterkleinzoon van Pepijn de

Tweede. Vul in: Karel de Grote, Pepijn Il, Pepijn IlI.
Elke naam in beide kolommen 1x gebruiken.

Lodewijk de Vrome (t 840)

f 'H KRIPHLHU.....
en de paus gaven Willibrord

| toestemming voor zijn
Karel Martel (1 741) missie naar het Friese volk.

| f 'H KRIPHLHU. .....

"""""""" (T768)  \verd koning van de Franken,
| met instemming van de paus.
"""""""" (T814) .

| werd in het jaar 800 door de
paus tot keizer gekroond.

10. Willibrord en de bekering van het Friese volk
Schrijf 5 punten op die je wilt onthouden.

Heiligschennis op Helgoland

Een geleerde monnik schrijft dat Willibrord op de terug -
weg van een missiereis naar Denemarken op Helgoland
belandde. Dat is een eilandje voor de Duitse kust. Voor

de Denen en de Friezen was het een heilig eiland. Het was
gewijd aan de Germaanse god Fosite. Ook het vee en de
waterbron op het eiland waren heilig. De Helgolanders
durfden het vee niet aan te raken. En als ze water uit de
bron haalden, durfden ze niks te zeggen. Maar Willibrord
trok zich er niks van aan: hij doopte zijn bekeerlingen in

de waterbron en liet een aantal heilige dieren slachten als
voedsel voor zijn reisgezellen! De Helgolanders dachten
dat de volgelingen van Willibrord nu wel snel dood zouden
gaan of anders wel gek zouden worden!

Toen koning Radboud hoorde wat Willibrord gedaan had,
werd hij woedend. Hij liet het hele gezelschap gevangen -
nemen. De koning wierp drie dagen lang drie keer per dag
het lot. Wie door het lot werd aangewezen, zou worden
gedood. Dat lot trof maar een van Willibrords reis-

gezellen. Als door een wonder gingen de anderen vrijuit.

11%va  Missionarispraktijken

Missionarissen 'ontheiligden' de heilige plaatsen van de
Germanen. Hoe zou Bonifatius een eikenboom hebben ont -
heiligd die aan de Germaanse god Donar was gewijd?

12 Heilige koeien

(Weetvragen. Of zoek 't op!)

In de kadertekst 'Heiligschennis op Helgoland' staat dat
het vee op Helgoland als heilig werd beschouwd.

a. In India zijn koeien heilig. Ze sjokken er onbekommerd
door de straten. In de meeste deelstaten van India is
het verboden om koeien te slachten.

In welke godsdienst zijn koeien heilig?

0 boeddhisme 0 hindoeisme 0 islam

b. Als Nederlanders het over ‘onze heilige koe' hebben,
welk ding bedoelen ze dan?

De antwoorden vind je hier: www.surfspin.nl/paus.html.
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